


Ze verloor aar:m nen

Rijsewijk gmgfdoor een.
onmetelijk diep dal, maar
wist toch door te leven.
“Er is een drive in mij om
het Ieven te omarmen

ALS MARIA VAN RIJSEWIJK met haar man
en twee kinderen van Malden naar Zwijndrecht
verhuist, vindt ze dat prima. Het enige wat ze
roept is: “Al dat water, daar heb ik het niet op!”
Alsof ze voelde wat er zou gebeuren. Haar man
Theo en haar 8-jarige zoontje Mark veronge-
lukken op het water. Zij bevinden zich op de
veerpont van Dordrecht naar Zwijndrecht als die
wordt overvaren door een olietanker en overle-
ven het ongeluk niet. Het gemis is nauwelijks te
dragen — ook niet voor Michiel, de tweelingbroer
van Mark. Hij voelt zich ‘geamputeerd’ en kan,
hoe hij zijn best ook doet, zijn leven niet op de
rit krijgen. Michiel springt 27 jaar later van een
brug en vindt de dood — ook in het water.

Hoe overleef je zulke hartverscheurende trage-
dies? Maria schreef er een boek over: De echo
van het water. Het gaat over rouwen. En over
veerkracht.

66 Eerlijk gezegd heb ik er nooit aan ge-
dacht om een boek te schrijven. Maar vier
jaar geleden kwam er een drang. Toen pas kon
ik — van een afstandje — kijken naar wat er was
gebeurd. Zes weken lang heb ik aan één stuk
door geschreven. Tijd bestond niet; het ging in
een flow. Hoe anders was dit ten opzichte van >
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de eerste jaren na het verlies. Tijdens de begrafe-
nis van mijn man Theo en zoon Mark was ik in
shock. Mijn ouders hebben toen foto’s gemaakt.
Daar heb ik veel aan gehad toen ik het rouw-
proces na het overlijden van mijn andere zoon
Michiel volledig ben aangegaan.

Na het overlijden van Theo en Mark moest ik wel
doorgaan. Het klinkt praktisch, maar iemand
moet de boodschappen doen en koken. En dat

is misschien ook wel het schild dat ik optrok.

Ik wendde mij af van mijn angst, mijn verdriet,
terwijl je dit juist moet doorbreken om verder te
kunnen leven. Maar daar heb je tijd voor nodig,
veel tijd.

Voor Michiel was het anders. Hij was een kind
van 8 dat zijn tweelingbroer had verloren. Jong
als hij was, kon hij niet de keuzes maken die ik
als volwassene wel kon maken. En door zijn lij-
den heb ik niet kunnen toegeven aan mijn eigen

Veerkracht

“Veerkracht is het vermogen om te herstellen

van verlies, stress en tegenslag”, zegt coach

' Jolande van Driel. “Sterker nog: het voelen en

accepteren van je emoties is het begin van een

. veerkrachtige reactie.” Van Driel begeleidt

mensen daarin. “In mijn praktijk ga ik zo veel

mogelijk uit van zelfleiderschap. Hiervoor kijk je
allereerst naar wie jij bent. Houd je van sporten en dansen of van puz-
zelen en lezen? Stel jezelf ook de vraag: wat vond ik vroeger leuk? Pel

. de (rationele) lagen eraf die dit mogelijk hebben verdrukt. Hield je van
buiten spelen, verkleden, tekenen? Door dit weer te gaan doen, komt
je veerkracht bovendrijven.
Ook is het belangrijk om je emoties toe te laten, die niet altijd te parke-
ren. Als jij hebt afgesproken met jezelf dat je alleen blije emoties laat
zien aan anderen, en dat bang, boos en bedroefd verborgen moeten
worden, dan doe je jezelf oprecht tekort. Deze emoties zijn namelijk
net zo belangrijk voor je ontwikkeling.
Verder: gun jezelf de tijd om na een verlies, scheiding of een verande-
rende wereld jezelf opnieuw te ontdekken. Viraag je af: hoe voel ik me
nu? Waar heb ik zin in vandaag? Je behoeftes komen dan vanzelf naar
voren, en maak er dan ook daadwerkelijk ruimte voor. Heb je een
labiele dag? Dan trek je juist die mooie jurk aan! Zo kun je stap voor
stap leren om weer iets van het leven te maken. Lukt dat je niet op
eigen kracht, zoek dan professionele hulp.”
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rouwproces. Daardoor heeft het lang geduurd
voordat ik het ben aangegaan. Maar toen merkte
ik dat als je het lijden niet meer ontwijkt, je op
een dag het leven weer gaat zien.”

Het was tijd om het harnas langzaam af
te breken, het was tijd om te rouwen over
mijn leven en om uit te rusten

[Citaat uit De echo van het water]

66 Het was de meest eenzame weg in mijn
leven. Wat me in dit proces is opgevallen, is dat
de meeste mensen honderduit kunnen vertellen
over hun opgroeiende kinderen. Ze raken er niet
over uitgespraat en anderen blijven luisteren.
Maar de dood verveelt. Mensen hebben het op
een gegeven moment wel gehoord en je ziet

ze bijna denken: houd er nou maar eens over
op. Ook de vraag ‘hoe gaat het met je?’ is voor
iemand die rouwt ingewikkeld om te beant-
woorden. Meestal antwoordde ik: ‘goed’. Wel
heb ik het geluk gehad dat ik af en toe mensen
ontmoette die oprechte belangstelling hadden.
Die vroegen: ‘Hoe voelt het?’ ‘Hoe gaat het in je
leven?’ ‘Hoe zien je dagen eruit?”” Om weer wat
contact met het leven te krijgen, is een gesprek
waarin je je helemaal op je gemak voelt prettig.
Als je in een rouwproces zit, ben je kwetsbaar
en heb je vooral tijd en ruimte nodig. Steeds
opnieuw het verhaal kunnen én mogen vertellen
is nodig om het allemaal te kunnen verwerken.
Een vriendelijk gebaar, even je hand vasthouden,
je in de ogen kijken tijdens een gesprek, met je
meeleven... dat soort dingen helpen je verder.”

Vaak werd mij gevraagd hoe ik het vol-
hield. Eigenlijk is dit geen vraag. Ik kwam
ervoor te staan en had geen keus.

[Citaat uit De echo van het water]

66 Rouwen kun je niet opleggen of afdwin-
gen. En het lijden van de omgeving kan tijdens
de rouw extra druk opleveren. Geen enkele
therapeut of vriend kon mij in die tijd precies
zeggen wat goed voor me was. Een ander kan

je dat niet geven. Ik denk dat ik het meeste zelf
heb uitgezocht. Een vraag die ik mezelf steeds
weer stelde was: wat voelt goed voor mfj? Pas na
het overlijden van Michiel ontmoette ik voor het
eerst een therapeut die écht naar me luisterde



en me stimuleerde om mijn eigen behoeftes te
onderzoeken en er ook aan toe te geven. Ik zei
bijvoorbeeld: ‘Ik heb er behoefte aan om al-
leen te zijn. Ik kies nu even voor mezelf.’ Voor
de omgeving was dat best moeilijk, maar mijn
beste vrienden wisten wel hoe het zat als ik zei
‘nu niet’. Sterker nog, ze zeiden: ‘Fijn dat je het
aangeeft.”

66 Zo kon ik ook Zwijndrecht, de plaats
waar ik met mijn gezin woonde, achter me
laten. Ik ben in het onzekere gedoken. Met alle
vertrouwen. Veerkracht, ja. Maar veerkracht is
niet zomaar verkrijgbaar. Het is een zoektocht
die tijd nodig heeft. Je bent helemaal kapot. Je
strompelt. Je wankelt. Je struikelt. Ik zat zo diep,
dat ik dacht dat ik er nooit uit zou komen. Door
het avontuur van het leven weer aan te gaan,
kun je ook weer zelf beslissingen nemen. Op die
manier heb ik mezelf voorbereid op de verhui-
zing van Zwijndrecht naar Zutphen. Steeds bleef
ik mezelf vragen: wat heb ik nodig? Om daaraan
vervolgens toe te geven. Soms viel het tegen,
maar ook dat moet je aanvaarden. Een zoektocht

is nu eenmaal niet klip-en-klaar. Maar ik merkte
60k dat ik lichtpuntjes zag.”

66 Je kunt van meer mensen houden dan
van één partner, wist ik. En ik had behoefte
aan een man in mijn leven. Gerard en ik hebben
elkaar via een datingsite ontmoet en we zijn nu
anderhalf jaar samen. Mijn leven gaat op dat
vlak door. Het verwerken van het verlies van een
kind is veel moeilijker. Je moet gewoon over
alles, maar dan ook echt alles rouwen en ‘het
doorwerken’. Michiel had bijvoorbeeld een rot-
leven door het verlies van zijn vader en broer.
Ook daar heb ik lang over gerouwd.

Gerard heeft de filmpjes bekeken die Theo vroe-
ger van ons gezin heeft gemaakt. Omdat hij hen
graag beter wilde leren kennen. Zelf hoefde ik
die filmpjes niet meer te zien. Gerard heeft er
vervolgens met mijn toestemming één film van
gemaakt. Toen die klaar was, vroeg hij of ik daar
misschien een leuk stukje van wilde zien. Ik heb
toen genoten van de opnames van de kinderen,
hun gelach en hoe ze met elkaar omgingen. Er
was geen enkel verdriet toen ik dat zag.” >
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‘Steeds bleef
1k mezelf
ens: wat

heb 1K nodig?

"Om daaraan

' vervolgens

toe te geven.’

Van mijn vrienden kreeg ik het boek
‘Filosofie van levenskunst’ van Wilhelm
Schmid. Zij vonden het boek toepasselijk
voor mijn geleefde leven en hoe ik nu in het
leven stond.

[Citaat uit De echo van het water]

66 Dit verlies hoort bij mijn leven. Ik heb me
nooit afgevraagd: waarom ik? Soms heb ik een
dag dat het tegenzit. Dat kan. Zelfmedelijden
daarentegen ken ik eigenlijk niet. Ik ben niet
zielig. Ik kan accepteren wat er is en van daar-
uit verder leven. Natuurlijk heeft niet iedereen
alle mogelijkheden om na een groot verlies ‘op
de oude voet’ door te gaan door bijvoorbeeld je
werk weer op te pakken. Als je dat aanvaardt, is
er uitzicht op nieuwe kansen.

Tk heb ook ondervonden dat als je het verdriet
geen ruimte geeft, het naar binnen slaat en je
depressief wordt. Het verdriet eist gewoonweg
dat je het rouwproces aangaat. Dood hoort bij
leven. Als je dat toestaat, neemt het contact met
het leven toe. Ik ben behept met een sterke
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levensdrive. Het verdriet draag je mee in je hart,
net als de eenzaamheid die bij het verlies hoort.”

66 De drie horloges van ‘mijn mannen’ heb
ik bewaard. Bij Theo en Mark bleef de tijd
stilstaan op het moment van hun overlijden. Bij
Michiel tikte zijn horloge nog een tijdje door. Dat
staat voor mij symbool voor het gegeven dat de
tijd helend werkt.

De beelden die ik heb van het drietal zijn intus-
sen veranderd. Ze zijn dicht bij mij, ik kan ze

me z6 voor de geest halen. Maar in het dagelijks
leven zijn die beelden nu statisch. Vandaar dat
ik — al was ik me daar destijds niet van bewust —
het ene fotoalbum dat ik uit acht albums samen-
stelde, gevuld heb met foto’s vol beweging. Want
‘daar zit leven in’.

Ik kan trouwens erg genieten van kinderen. Als
je jezelf dat toestaat, is het een verrijking, iets
kostbaars wat je toekomt. Tegenwoordig zeg ik
tegen anderen dat ik een man en twee kinderen
heb die zijn overleden. Dit is mijn leven, en ik
omarm het.” <

De echo van het water

Alloon verdor na het varlies van i gozin

MEER LEZEN?

De echo van het water, door
Maria van Rijsewijk. ISBN
9789492783141 | €17,90
Maria geeft ook lezingen

over rouw en veerkracht.
Ze is te bereiken via
info@echovanhetwater.nl.



